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De bekering van Nineve (Jona 3, 1-5.10)
…‘Nog veertig dagen en Nineve zal vergaan’ en zij geloofden 
het woord van God en bekeerden zich. …

Wie of wat trekt ons uit onze passiviteit en laat ons omkeren? 
Voel jij je wel eens een profeet? Welke hoop kan God ons 
bieden?

Jona 3,1-5.10

Het woord des HEREN werd gericht tot Jona: 

“Begeef u op weg naar Nineve, de grote stad, 

en verkondig haar de boodschap die Ik u zal ingeven.” 

En Jona begaf zich op weg naar Nineve 

zoals de HEER hem bevolen had. 

Nineve nu was een geweldig grote stad, 

wel drie dagreizen groot. 

En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver 

en hij preekte als volgt: 

“Nog veertig dagen en Nineve zal vergaan!” 

De mensen van Nineve geloofden het woord van God; 

ze riepen een vasten af en van groot tot klein deden allen het 

boetekleed aan. 

En God zag wat ze deden 

en hoe ze zich van hun slecht gedrag bekeerden. 

En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang gedreigd had 

en Hij voerde zijn dreiging niet uit. 


